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Bezinning

Geloven vanuit “verwondering”

Jonathan Sacks, de enkele jaren geleden overleden Engelse opperrabbijn,
schreef vele boeken, waaronder commentaren op de eerste 5 Bijbelboeken. Met
een klein groepje gemeenteleden lezen we regelmatig een hoofdstuk uit deze
commentaren, Telkens blijkt dan weer hoezeer onze christelijke kerk is verworteld
in het joodse geloof. En wat het ons kan leren

In een van de hoofdstukken uit het boek Exodus (over hoofdstuk 6:2 - 9:35)
bespreekt Sacks het gedeelte over de 10 “plagen” van Egypte als voorspel van
de uittocht van het volk Israél uit Egypte. Hij legt het verschil uit tussen de eerste
2 plagen (het water van de Nijl dat in bloed verandert, en het leger kikkers dat
zich breed maakt over het land) en de latere 8 plagen. Bij de eerste 2 plagen
zeggen de Egyptische magiérs: “"dat kunnen wij ook”. Deze plagen waren in hun
beleving een vorm van magie, maar geen “wonder”. Anders is dat bij de
volgende 8 plagen te beginnen met de plaag van de luizen en de
daaropvolgende plagen. Dat kunnen de Egyptische magiérs niet “nadoen”. En
ze zeggen “dit moet wel het werk van God zijn". Een echt onverklaarbaar wonder.
In hun denken is God degene die kan wat wij mensen niet kunnen. Maar wat als
wij mensen steeds meer kunnen dan we vroeger konden?. Betekent dat dan dat
God steeds minder kan en wij steeds meer? Betekent het dat naarmate de
wetenschap “meer weet”, God minder nodig is als overblijfsel uit een tijd dat de
mensen 'nog niet beter wisten”?

Ja, dat krijg je ervan als je geloof en
wetenschap door elkaar haalt en tot elkaars
concurrenten maakt. Geen "wonder” dat - voor
je het weet - God of wat daarvoor doorgaat
voor dood wordt verklaard.

Sacks maakt duidelijk dat dit een heidense en
geen joodse manier van denken is over geloof
en wetenschap. God ontmoet je volgens Sacks
niet allereerst in het onverklaarbare, dat
doorgaat voor een “wonder”, maar in de
belofte van uittocht en bevrijding die ons in de
Bijbel wordt aangezegd en die zich voltrekt in
de uittocht van zijn volk. Dat neemt niet weg
dat God ook in de natuur zelf aanwezig is. De
wetenschap is geen bedreiging van het geloof,
maar een versterking daarvan. Ze versterkt juist
het religieus gevoel, omdat ze ons laat zien -
met de woorden van psalm 104: 24 - "hoe
talrijk de werken van de Heer zijn".




Bezinning

Maar God wordt toch allereerst gevonden in de Stem op de Sinai, die ons leert
hoe we een samenleving mogen scheppen, waarin niet een kleine groep velen
tot slaaf maakt en vreemdelingen niet worden mishandeld.

Wat een contrast met onze tijd, waarin machtsdrift en hebzucht niet eens meer de
moeite doen om zich mooier voor te doen dan ze zijn, maar gewoon hun bevelen
uitdelen. “U hebt maar te doen wat ik zeg”. “Levert u uw land maar bij mij in".
"Houd maar op om meningen en feiten nog als verschillende grootheden te
beschouwen”. Oligarchen en dictators die zich schaamteloos breed maken.

Die een spoor van verdeeldheid trekken over deze aarde.

Is dit nu de wereld waarin wij leven? Tot op zekere hoogte helaas wel. Maar God
zij dank is dat niet het hele verhaal. Er is ook dat verhaal waarin mensen zich
inzetten voor anderen, soms met gevaar voor eigen leven, Mensen die
verbinding zoeken en waarin ieder mens gezien wordt als schepsel van God, en
niet allereerst als medestander of tegenstander. Die zich onttrekken aan het
frame van “vriend of vijand”. Dat verhaal gaat door en dat is “verwondering-
wekkend”. Vanuit die verwondering mogen wij leven.

Wij leven niet vanuit het wonder als mirakel, maar vanuit de verwondering over
die woorden, over dat verhaal dat richting wil geven aan ons leven.

Zo mooi en treffend verwoord in het volgende lied van Huub Oosterhuis, lied
325 in ons liedboek.

Dat woord , waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,

dat in ons zwijgt en waakt en weet,

de wereld trouw in lief en leed,

dat ons de dood doet tegengaan:

dat was bij God, van meet af aan.

Woorden die aan het begin van het nieuwe jaar met een nieuwe zeggingskracht
tot ons komen. Ik wens u en jullie allen toe dat we de troost en de inspiratie van
die woorden mogen ervaren in ons eigen leven in het nieuwe jaar 2025.

Hans Breunese

afbeelding: Voorbereidingen voor de uittocht, Barnardino Luini, ca 1514



Diaconie

Collecten

1e collecte

zondag 12 januari:

Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat: Samen tegen armoede

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes
nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan
kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons
land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten
voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met
SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te
voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

zondag 19 januari

Protestantsekerk Missionair werk: Proefplekken De Nieuwe kerken

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire
gemeenschap of kerkplek. Dit zijn  bijvoorbeeld pioniersplekken,
presentieplekken en kliederkerken. Kortom: initiatieven waar mensen die niet of
nauwelijks in de reguliere kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets
van God kunnen ontdekken. Veel van deze gemeenschappen slagen erin om
jonge generaties of mensen uit verschillende culturenbij hun activiteiten te
betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als
nieuwe kerken, van harte.

2e Collecte 2025

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven.
Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen
erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van
inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van mei tot augustus als er
op het land weinig werk is. Als ze de noten lang koken, komt de olie vrij waar ze
sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook voor
lichaamsverzorging. De traditionele manier van rapen en verwerken is tijdrovend.
Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is
door het hoge aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt,
zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden centra opgezet
waar de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen
verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. De vrouwen gaan samenwerken in
coGperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren training lukt het
steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciéle
bedrijven. De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voeden en ze verdienen
genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen.



College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2025

Van 13 t/m 17 januari komen de kerkbalansmedewerkers bij u aan de deur

om de kerkbalansenvelop te brengen.Wilt u uw toezegging meteen invullen
zodat zij een week later van 20 t/m 24 januari niet hoeven te wachten als zij de
antwoordenvelop komen ophalen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

NL82 RABO 0373 7408 40 Gereformeerde Kerk Leersum

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Derk Bretveld, kerkrentmeester



Ontmoeten & Verdiepen

Vrijdag 17 januari 2025 Film: One life (2023)

Ontroerende biografiefilm over Sir Nicholas Winton, een Britse beurshandelaar
die aan de vooravond van WO Il honderden Joodse kinderen uit de handen van
de Nazi's wist te houden. Per trein vervoerden hij en zijn team de kinderen vanuit
Centraal-Europa naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze een veilig nieuw thuis
kregen.

We volgen de hoogbejaarde Winton (Anthony Hopkins) in de jaren tachtig, en in
flashbacks tijdens de oorlogsjaren (dan gespeeld door Johnny Flynn).

Datum  vrijdag 17 januari 2025

Tijd 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Locatie Koningshof Doorn

Entree € 6, incl. consumpties - Pinnen? Graag!
Aansluitend iets drinken en gesprek




Ontmoeten en Verdiepen

Dinsdag 28 januari 2025

Hoe nieuw is het nieuwe antisemitisme

Hoe nieuw is het "nieuwe antisemitisme”? Geschiedenis en actualiteit van een
omstreden term. Antisemitisme vult opnieuw de voorpagina’s van onze kranten
en onze tv-rubrieken. Daarbij duikt ook regelmatig het begrip
‘nieuw antisemitisme’ op. Wat is dat precies? In hoeverre is
sprake van een nieuwe vorm van Jodenhaat in onze
samenleving? In deze lezing gaan we op zoek naar de
achtergronden en bronnen van het hedendaagse
antisemitisme.

Deze lezing wordt gehouden door Bart Wallet, hoogleraar
vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam.

Datum  dinsdag 28 januari 2025

Tijd 20.00 - 21.45 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree  Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Dinsdag 4 februari 2025

Engelen: boodschappers uit hogere sferen

In alle eeuwen hebben mensen zich beschermende geesten en boodschappers
uit hogere sferen voorgesteld, de zogenaamde engelen. Kunstenaars,
componisten en schrijvers lieten zich door deze ‘goede machten’ inspireren.
Rens Bijma (musicoloog) en Kees Bregman (theoloog) presenteren een
muziekavond rond het thema ‘Engelen’.

Hun verhaal met muziek begint bij Bijbelse voorstellingen van
engelen, vooral beschermengelen en aartsengelen.

Ze bespreken de kosmische opvatting van negen engelenkoren
uit de late middeleeuwen en moderne gedachten over engelen
aan de hand van Paul Klee's engeltekeningen.

De muziek varieert van de elfde tot de eenentwintigste eeuw,
met werken van Hildegard von Bingen, Handel, Mendelssohn,
Fauré, Rachmaninoff, en Abb

Datum  dinsdag 4 februari 2025

Tijd 20.00 - 21.45 uur

Locatie Koningshof Doorn

Entree  Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)

Namens de commissie O&V

Teun Monster




Johannes in het dorp

Prachtig Messiah concert uitgevoerd door Cantus Minimus

Wat een indrukwekkende avond: de muziek van Handel en ook de tekst van de
Messiah kwamen goed tot zijn recht door de kleine groep zangers van Cantus
Minimus. Vrijdagavond 20 december klonk deze muziek in de Johanneskerk in
Leersum. De avond werd georganiseerd door ‘Johannes in het dorp’. Er moesten
extra stoelen worden bijgezet om alle liefhebbers van een plek te verzekeren.
Deel 1 van de Messiah werd uitgevoerd. Het verhaal gaat over de voorbereiding
en de geboorte van de messias. Het koor Cantus Minimus bestaat uit 13 zangers
en werd begeleid door een piano en een viool, prachtig in balans. Een bezoeker
reageerde: ‘door de relatief kleine zaal was het een zeer intiem concert en zong
deze groep met zangers regelrecht mijn hartin’.

Tot slot klonk het bekende * Hallelujah’. En vervolgens nog een keer, waarbij
iedereen mee mocht zingen. Een bijzondere afsluiting van een geweldig
kerstconcert.

Johan Doornenbal




Oecumenische viering week van gebed voor eenheid

19 januari Andrieskerk

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin
wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren
we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze
betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er
speeltin de samenleving: dichtbij en ver weg.

De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2025 in het teken van
de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema: Ja, ik geloof. Dit
gebeurt aan de hand van het verhaal voorafgaande aan de opstanding van
Lazarus. Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid van christenen in
2025 is voorbereid door de broeders en zusters van de kloostergemeenschap
van Bose in Noord-ltalié. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste
christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden. In
Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen
Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

U bent van harte uitgenodigd voor de oecumenische viering in de Andrieskerk
op zondag 19 januari om 10 uur. Voorganger is Marcel Sarot en deze viering is
samen met Marcel voorbereid door het Oecumenisch Platform Leersum,
bestaande uit vertegenwoordigers van de Andrieskerk, Michaelkerk en
Johanneskerk. Muzikale bijdrage aan de viering door een oecumenisch koor
o.l.v. Peter Habets. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting, onder het
genot van een kopje koffie of thee.

Namens Oecumenisch Platform Leersum,

Sjaak Rodenburg



Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

12/01: ds. Diederiek van Loo

19/01:  Oecumenische viering Week van gebed voor eenheid in de St.
Andrieskerk

26/01: ds. Diederiek van Loo

02/02: ds. Ans Pilkes

09/02: ds. Diederiek van Loo

16/02  Alain Verheij

Autodienst

12/01: Ruud Kolenbrander 0343-453167
19/01 Jaap der Nederlanden 06 1978220

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen
Diaconie (graag datum en doel vermelden):

NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 23 januari 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
januari t/m maart 2025: Hans Neecke
april t/m juni 2025: Teus Stahlie
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